
Kijk deze blije guppen in hun gloednieuwe shirtjes. Gelukkig maar dat ze gisteren een nieuw shirt kregen, 
want dan blijven ze misschien nog een beetje fris ruiken...

Mondo Verde, donderdag – Het was een dag die zó 
vol zat met hoogtepunten, dat je er bijna een apart 
boek voor zou willen uitgeven. De Scouts begonnen 
hun ochtend met een stevig ontbijt én slimme 
lunchvoorbereiding: belegde boterhammen mee 
voor onderweg. Na een vrolijke groepsfoto trok de 
stoet eropuit, klaar voor een dag vol ontdekkingen. 
 
Oorspronkelijk stond GaiaZOO op het programma, 
maar de verzengende hitte gooide roet in het eten. 
De oplossing? Een verfrissend plan B: Mondo 
Verde, waar pretpark, dierentuin en zwemparadijs 
samenkomen. Van tropische dieren tot kleurrijke 
tuinen, van kermisplezier tot verkoelende 
waterglijbanen – de Scouts genoten zichtbaar 
van de perfecte mix van avontuur en afkoeling. 
 
Terug op het kampterrein bleef het waterfeest 
doorgaan met een extra plons in het zwembad en 
een tuinslanggevecht dat tot in de verre hoeken van

het terrein te horen was. Alsof dat nog niet genoeg 
was, stond daar ineens de frietkar te pronken – 
een ware traktatie van de kampstaf, compleet 
met snacks en een verfrissend ijsje als toetje. 
 
Maar de dag was nog lang niet klaar: het doorlopende 
kampspel “Goudzoeker, mag ik overvaren?” ging 
vrolijk verder. Ondertussen begonnen de Scouts 
alvast met het afbreken van de keukententen, want 
de laatste nacht brengt iets bijzonders: bijna iedereen 
slaapt buiten, onder de sterren, op een simpel zeiltje. 
 
Met een versgebakken apple crumble als avondsnack 
werd de dag afgesloten in pure kampstijl – lachend, 
spelend en samen. Morgen is het helaas tijd om 
afscheid te nemen, maar deze dag… die blijft in de 
boeken als een stralend hoogtepunt van het kamp.
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Pretpark, Poolparty en Patat (oké friet...)
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* Zolang de voorraad strekt.
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Jens

Wat zijn je eerste 3 activiteiten in de 
ochtend?
Ik roep “ik ben wakker” en dan maak ik de rits open 
en ga ik nog even lekker bij papa en mama liggen. 
Mijn papa en mama zijn kookstaf Renée en Roy.
 
Hoeveel uur slaap je per nacht?
Ik slaap veel en kort. Ik slaap beter in de tent. Want 
in de tent slapen is leuk.

Hoe voel je je gedurende de dag?
Ik vindt het kamp erg leuk. En vooral Maartje want 
wij geven elkaar gekke naampjes hè rood bips 
baviaan.

Wat zijn je belangrijkste doelen voor dit 
kamp?
Stoepkrijten, in het bosspelen met de welpen en 
bevers en lekker frietjes eten, boodschappen doen, 
koken en in de tent slapen.

Wat maakt het zo leuk om jezelf elke dag 
uit te sloven zonder betaald te krijgen?
Ik krijg zakgeld als ik goed help dus ik doe het 
niet gratis.

Dit de op één na laatste kampkrant is? 
Zaterdag komt nog één laatste editie 
uit. Je kunt dus vandaag nog je laatste 
berichten in de brievenbus stoppen!

De reporter vandaag weer fysiek 
aanwezig is op het kampterrein.

Elke ochtend en avond de bevers een 
tandenpoets disco hebben.
 
De explo’s lege potten pindakaas 
en jam inleveren en deze ook weer 
terugkrijgen.
 
De scouts en welpen die door Maartje 
afgezet werden zelf de navigatie 
moesten doen.
 
Stijn van de scouts een advertentie 
had geplaatst voor zijn drinkfles, maar 
dat hij deze zelf weer heeft gevonden 
op de plek waar hij hem heeft laten 
staan.
 
De explos midden in de nacht water 
gingen halen om te kunnen zwemmen.
 
De chips erg smaakt naar chips en dat 
dit alleen bij de explorers zo is.

De bevers Sahi haar tante hadden 
gespot tussen de stekelvarkens.
 
De welpen geen kampshirt hebben 
maar een kampjurk hebben.
 
Ondanks de bewering dat echt niemand 
volle melk drinkt toch alle volle melk op 
is. Zelfs de halfvolle volle melk pakken.

De scouts een hele stamboom hebben 
gecreëerd.

Menno de grootste treuzelkont is van 
de bevers.

Welpen zijn die denken dat de friettent 
voor niks is.

Sommige welpen over een project van 
een half uur, 1,5 uur kunnen doen.

De explos van plan zijn de keukentent 
van de scouts te draaien.



Goedenmorgen bovenlanders, 
 
Soms denk ik dat ik hier diep onder de grond al veel meemaak, maar wat ik vandaag boven 
hoorde, was weer van een heel ander kaliber. Het begon allemaal met Luuk, die op de eerste 
dag maar liefst acht keer zijn “goudader” heeft leeggehaald. Acht keer! Ik heb mijn hele 
mijnwerkersloopbaan nog nooit iemand zo vaak de schacht in en uit zien lopen. 
 
Verder gonst het in de tunnels van één naam: Fred. Ja, de hond. Het schijnt dat sommige leden 
het liefst de hele kampkrant vol zien met alleen maar verhalen, foto’s en anekdotes over dit 
viervoetige kampicoon. Ik waarschuw vast: als Fred zelf ooit leert typen, hebben we hier straks 
een volledige specialuitgave. 
 
Het uitstapje van vandaag bracht de Bevers en Scouts naar Mundo Verde, waar niet alleen de 
dieren geluid maakten. Volgens mijn bronnen gilde Emma van de Bevers het allerhardst — zo 
hard dat zelfs ik ondergronds dacht dat er een nieuwe boor werd gestart. De Welpen kozen voor 
het Discovery Museum, waar ze zich als echte mijnwerkers verdiepten in wetenschap, techniek 
en alles wat blinkt. 
 
En dan was er nog een groep die besloot de schacht even te verruilen voor een donkere zaal: de 
bioscoop. De airco was daar zo lekker, dat Sjoerd en Boas er pardoes in slaap vielen. Misschien 
dachten ze dat ze in een koele mijnschacht lagen, maar nee… het was gewoon de magie van 
bios + airco.
 
Zo, dat was het dagverslag van jullie ondergrondse reporter. Morgen kruip ik weer naar 
boven om te zien welke verhalen er dan in de rotsen van het kamp worden gekerfd. 
En wie weet… misschien krijgt Fred eindelijk zijn eigen column.

WELPEN OP ONTDEKKINGSREIS, LEIDING rust.
Kerkrade, donderdag – Gisteren verruilden de welpen het 
kampterrein voor het Discovery Museum, waar wetenschap en 
plezier hand in hand gaan… althans, voor de kinderen. Terwijl 
de welpen enthousiast renden van spelletje naar puzzel en 
van gek weetje naar nog gekker experiment, nam de leiding 
plaats in een rondritkarretje waarin verrassend weinig te zien 
was. Maar na een week met 25 welpen constant in de nek, 
werd dat gebrek aan prikkels vooral gezien als… pure luxe. 
 
Dankzij een onverwachte korting kon er nog meer plezier gemaakt 
worden. De welpen knutselden hun eigen katapult, maakten 
geurige zeepjes en bouwden zelfs bibberbots die vrolijk over de tafel 
trilden. Het museum vulde zich met gegil, gelach, gerommel van 
rennende voeten en de onafgebroken stroom van kletspraatjes. 
 
Maar één groot mysterie bleef onopgelost: Waar is het verstand 
van Thuu? Ondanks verwoede zoekpogingen tussen de puzzels 
en proefjes bleef het spoorloos. “Waarschijnlijk heeft hij het 
nooit gehad,” fluisteren de welpen met ondeugende grijnzen. 
 
Resultaat van de dag: museum overleefd, leiding geestelijk 
hersteld, kinderen voldaan, en Thuu… nog altijd verstand-loos.

De welpen met een robot. Het gerucht gaat dat deze 
robot zo geavanceerd is, dat hij (Se)bastiaan kan gaan 
vervangen in de mijn.



Deze mensen waren wel blij met hun shirt, zonder hem 
te hoeven swappen voor een ‘betere’ versie. 

Heikop, donderdag – Het begon als een gewone kampdag, maar 
al snel veranderde de ochtend in een kleurrijk handelsfestijn. 
Scouts van verschillende groepen en landen kwamen samen 
voor een heuse Scout Swap – het aloude gebruik waarbij 
insignes, dassen, pinnen en andere herinneringen worden 
geruild. Maar deze keer ging het niet om kleine souvenirs… 
nee, de kamp T-shirts zelf werden massaal gewisseld! 
 
Het bleek namelijk dat de dames-T-shirts nét wat anders 
uitvielen dan verwacht. Wat volgde was een levendige 
ruilbeurs vol gelach, passen, en het roepen van: “Wie wil 
ruilen?!”. In een razendsnel swap-spektakel belandden 
de shirts uiteindelijk bij hun gelukkige nieuwe eigenaars: 
de twee extra exemplaren gingen naar Nadia en Maartje. 
Het shirt van Nadia verhuisde naar Renée, dat van Renée 
naar Sahi, en Maartje’s shirt vond een nieuw thuis bij Engel. 
Engel gaf haar shirt weer door aan Femke van de scouts. 
 
De balans na deze textielcarrousel? Iedereen tevreden, de 
sfeer opperbest, en een nieuw spreekwoord geboren: “Een 
swappende scout is een happy scout.”

Mondo Verde, donderdag – De jongste avonturiers 
van het kamp, de bevers, trokken er vandaag 
op uit naar Mondo Verde, het park waar de 
wereld in één dag te beleven is. Van weelderige 
tuinen tot bijzondere dieren, en van spannende 
attracties tot verkoelende glijbanen: het was 
een dag vol ontdekkingen en verwondering. 
 
Tussen de rondwandelingen door zorgden de 
waterglijbanen in het kleine waterpark voor verkoeling 
en een hoop gelach. Nat maar stralend stapten de 
bevers uiteindelijk weer in de bus terug naar het 
kamp. Daar wachtte hen een verleidelijke geur: de 
frietkraam stond al klaar. Met knapperige frietjes en 
snacks werden de hongerige magen rijkelijk gevuld. 
 
Alsof dat nog niet genoeg was, werd de dag 
afgesloten met een spannend potje goudmemory. 
Met opperste concentratie en fanatiek gespeelde 
zetten probeerde iedereen de juiste kaartjes bij 
elkaar te vinden. Er werd gelachen, gejuicht en 
soms even beteuterd gekeken, maar vooral genoten. 
 
Met volle buiken, natte haren en nieuwe herinneringen 
stapten de bevers uiteindelijk hun slaapzak in. Een 
dag vol plezier, gezelligheid en gouden momenten!

SWAPMANIA SLAAT TOE OP DE HEIKOP.

BEVERS OP WERELDREIS IN MONDO VERDE

Bevers in de zweefmolen. Gelukkig heeft een krant nog geen 
functie om geluid te laten horen, want het gillen was luidt!



Fred-tastisch!



Sfeer impressies van gisteren!



Anoniem			            Kampterrein

Heerlijk die rust als al de kinderen van de 
kampplaats zijn.

  

Boas (Explorers)		                Zwembad

Het water van het zwembadje is te nat.

 
Esther (Explorers)		      Boodschappen

Geen cola zero ik heb afkick verschijnselen.

Sanne (Explorers)		             Brievenbus

De deksel van de brievenbus is kapot.

De reporter				           Lezers

Heel fijn om te merken dat de krant zo gretig 
gelezen wordt! Ik voel me helemaal de J.K. 
Rowling van deze tijd met alle mensen die ik 
aan het lezen gekregen heb. Het heeft me doen 
denken mijn ambitie groter te maken en wellicht 
een boek uit te brengen, of een complete serie. 
Ik heb er vertrouwen in gekregen dat ik J.R.R. 
Tolkien kan evenaren. Bedankt lezers!

Nena & Marinde (Welpen)   Discovery museum
 
  
Een half puntje eraf, omdat het buiten 
gedeelte leuker en beter kon. Het museum 
was verder wel leuk je kon tegen een robot 
praten en allerlei dingen doen en zien 
Je kon ook zelf dingen maken en dat was leuk.

Mysterie!
Er zijn een paar klompen gevonden. Nu verwacht 
je normaal in dit verhaal dat je er maar één vindt, 
en daarna de passende moet zien te vinden. 
Deze assepoester heeft de memo alleen niet 
helemaal begrepen. Wie wil komen passen om te 
kijken of jij de ECHTE boer bent?

Joep (Explorers)		              Bubbelbad

Goede bubbels, uitstekende grootte, het water is 
wel een beetje goor en soms stopt hij er ineens 
mee.

Ferre (Welpen)                    Discovery museum

 
Het was wel een leuk museum. Ik ben er al eens 
een keer eerder geweest. toen was ik niet in 
het sience lab geweest  en vandaag wel en dat 
vond ik wel leuk en ik had vandaag een trilbot 
gemaakt. De leiding dacht dat we er maar 3 uur 
bleven maar… we bleven er 5 uur!!  En er was 
een spijkerbed en een bed met allemaal ballen.

Bevers			      Tandenpoetsen

Wij hebben ons eigen liedje tijdens het poetsen!



1. Hoe was ie?
Hoe was ie? Goed
Hoe was ie? Beter
Hoe was ie? Knal
Voor als het iets minder was:
Hoe was die? Pfft, kan beter

Bonte avond voorbereiding
Vanavond is het alweer zover... dé afsluiting van het kamp. We willen er allemaal liever niet aan 

denken, maar het zal toch gebeuren. Om te zorgen dat we het kamp goed afsluiten, hier een kleine 
voorbereiding. Bij scouting doen we immers niet klappen, maar laten we een yell horen als we een 

optreden leuk vinden (of als ie niet leuk is...). Zorg maar eens dat je de volgende kent:

2. Bijzonder goed
B-I-J-Z-Ondergoed, 
bijzonder, bijzonder, bijzonder goed!

3. Olifant op het dak
Oooooolifanten op het dak!
KRAK!!


